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Samenvatting:

Barmhartig zijn. Niet alleen in denken, maar vooral in doen; als manier van leven.
Daartoe inspireert dit boekje over de bekende 'zeven werken van barmhartigheid’,
uitgegeven in het 'Jaar van de Barmhartigheid'. Barmhartigheid is de beste vorm van
aansluiting op de huidige cultuur. Bonhoeffer stelde al in 1945: 'Ons christen-zijn zal
in deze tijd bestaan uit slechts twee elementen: bidden en onder de mensen
gerechtigheid doen.' Barmhartig zijn dus, omdat Christus je ertoe oproept. Het begint
bij mededogen, maar het stopt daar niet. Het kost wel wat: je geld, maar ook je tijd.
Je hele leven!

Korte intermezzo's tussen de hoofdstukken bieden een praktische spiegel.
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